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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

1 oktober:

8 oktober:

15 oktober:

22 oktober:

29 oktober:

5 november:

10.00 uur: Ds. Timmers; Roosendaal
le collecte: Kerk en Israél

2¢ collecte: Onderhoud

3¢ collecte: Diaconie
KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST.

10.00 uur: Ds. J. Breure; Zwijndrecht
1¢ collecte: Diaconie

2¢ collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Zending

10.00 uur: Ds. P. de Graaf; Kruiningen
1¢ collecte: Kerk

2¢ collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Diaconie

10.00 uur: Ds. J. Wilschut; Rockanje
1¢ collecte: Diaconie

2¢ collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

10.00 uur: Ds. C. Biemond; Bergen op Zoom
1¢ collecte: Kerk

2¢ collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Diaconie

10.00 uur: Ds. A van Rooijen; Noordeloos
1¢ collecte: Diaconie

2¢ collecte: Onderhoud

3¢ collecte: Zending

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST



KERKBLAD
Kopij voor het novembernummer van ons kerkblad ontvang ik graag
uiterlijk zaterdag 28 oktober. Vriendelijke groet, Anneke van Strien.

UIT DE GEMEENTE

Er is divers nieuws uit de gemeente:

De scholen zijn begonnen en van CBS Het Kompas hoorden we al
van het zomerfeest op 7 september. Onze dominee Marina van der
Zwaag was hierbij en stelde zich voor aan het team en de kinderen.
Het was een geslaagde dag!

De dominee hoopt vanaf volgende maand bijdragen te gaan leveren
voor dit kerkblad.

Rien Tichem is op 28 september met pensioen gegaan. Hij ziet er
naar uit en we wensen hem en Corrie nog veel goede, gezegende
jaren toe onder Gods beschermende vleugels.

Verder zijn we dankbaar dat Kees van Strien nog 4 jaar als diaken
verbonden wil blijven aan onze gemeente.

In het vorige kerkblad werd gemeld dat mevrouw De Jager uit
Steenbergen erg ziek is. Ze is op 4 september naar haar laatste
rustplaats gebracht onder begeleiding van dominee Marina. We
gedenken haar jarenlange onvermoeibare inzet als organiste voor
onze gemeente. We wensen de heer De Jager en familie sterkte met
dit verlies en nieuwe zorgen.

Mevrouw Verwijs-Quist, uit de Eendrachtstraat is helaas niet meer
in staat om bij de eetgroep te komen. Zo zijn er meer mensen die
zZiekte, verdriet of zorgen kennen.

We wensen toe dat geloof in Jezus u en jou laat zien dat deze last
bij Jezus gebracht mag worden. We weten dat geloof er niet voor
zorgt dat ziekte, verdriet of zorgen worden opgelost. Maar geloof
zorgt er wél voor dat u en jij mogen uitkijken naar zijn troost en vrede
en deze hopelijk mogen ervaren. Dit mogen we weten uit Joh:14:27:
‘Mijn vrede laat ik (Jezus) bij u achter ... Weest dus nooit meer bang
of ongerust.’.

Zijn vrede wordt u vanaf deze plaats toegewenst!
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IN MEMORIAM MW DE JAGER-BOUDELING

Op 30 augustus 2023 is overleden

Mw. Jeanne de Jager — Boudeling in de leeftijd van 91 jaar.

Mw. De Jager was al geruime tijd ziek. Haar krachten namen steeds
verder af.

Woensdag 30 augustus is ze overleden en moesten haar man,
kinderen en kleinkinderen afscheid van haar nemen.

Mw. de Jager was een trouw meelevend lid van onze kerk.
Tientallen jaren heeft ze de gemeentezang begeleid waarbij ze met
veel enthousiasme het orgel bespeelde.

Er waren maar weinig keren dat ze oversloeg.

Vanaf de jaren tachtig was ze ook preekvoorziener. Ze heeft veel
betekend voor onze kerk en daar zijn we dankbaar voor.

Voor al haar werkzaamheden heeft ze in 2008 een lintje ontvangen.
We herinneren haar als een fijne goedlachse vrouw.

Een spil in haar gezin op de boerderij. De laatste jaren woonde ze in
Steenbergen.

Helaas kon ze niet meer aanwezig zijn in de kerk. Wel leefde ze mee
via de kerkomroep.

We zullen haar blijven herinneren.

Maandag 4 september was om 13.30 de herdenkingsdienst in onze
kerk waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden

Wij wensen dhr. de Jager, de kinderen, kleinkinderen en alle verdere
familie alle sterkte en Gods nabijheid toe.

VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op donderdag 7 september. Op deze
avond was Marina er voor het eerst bij. Rien opende de vergadering
door een stuk te lezen uit Prediker 3 en hij ging ons voor in gebed.
We deden een voorstel rondje voor Marina. Natuurlijk kent ze
iedereen wel van gezicht en naam, maar het was fijn om elkaar beter
te leren kennen.

We bespraken jeugd en jongeren. Inmiddels zijn we al gestart met
de actie schoenendoos. Er zijn al heel wat knuffels ingeleverd om de
schoenendozen op te vullen. Eind oktober hopen we weer vele
dozen te kunnen inleveren.

Marina heeft inmiddels kennis gemaakt op “Het Kompas”, de
basisschool in AJP. Dit was een fijn bezoekje. We hebben tijdens de
startzondag ook kinderen mogen ontmoeten die op het Kompas
zitten. We hopen dat de mooie samenwerking tussen de school en
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onze gemeente mag blijven bestaan. Toen wij nog een vacante
gemeente waren is er een beroepingscommissie opgericht vanuit
beide gemeentes. Dit was een mooie groep mensen die er samen
aan hebben bijgedragen dat Marina nu onze predikant is. Deze
commissie heeft zijn werk goed gedaan. Hiervoor zullen zij allemaal
bedankt worden tijdens een gezamenlijke evaluatie en dankavond.
Hierna zal de commissie officieel worden opgeheven.

Inmiddels is de Startzondag geweest. Dit was een erg leuke en
drukke dienst. Er waren behoorlijk wat kinderen. Een mooie start van
het nieuwe kerkelijke jaar.

Kees van Strien is officieel herkozen tot diaken. Wij zijn blij en
dankbaar dat hij deze taak nogmaals op zich wil nemen.

Het collecteren is ha een periode van corona weer terug bij het
oude, namelijk tijdens de dienst.

Bij de uitgang zullen de kinderen de deurcollecte weer op zich
nemen.

Hartelijke groeten van de kerkenraad.

STARTZONDAG

Op zondag 17 september was het startzondag in de kerk met als
thema “Ga mee!”. De start van het nieuwe seizoen. ledereen was
gevraagd om een introducee mee te nemen en daar was gehoor aan
gegeven! Wel rond de 25 kinderen waren in de kerk aanwezig, wat
was dat fijn om te zien! Ds v/d Zwaag leidde de dienst en had ook
aandacht voor de kinderen. Na de kindernevendienst deelden de
kinderen flesjes water uit met het logo van de startzondag erop.
Uitleg hierover vindt u elders in het kerkblad.

Tijdens de dienst werden er nog 2 liedjes gezongen met behulp van
filmpjes van You tube, welke de kinderen kenden van school of
hadden ingestudeerd tijdens de kindernevendienst. De
bloemschikking was ook speciaal voor deze startzondag gemaakt
waarbij de volgende tekst paste: “Er zijn kleurrijke bloemen te zien
die staan voor de leden van de gemeente, ieder mag zijn wie hij/zij
is. De gemeente wordt omarmd door de klimop krans die staat voor
Gods onvoorwaardelijke steun. Het hart symboliseert de liefde van
God voor ons als gemeente en voor de liefde onderling.

Samen mogen we mee gaan op pad in het nieuwe kerkelijke jaar.”
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van
een kopje koffie met allerlei lekkers in de vorm van hartjes.

Bij deze wordt iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage
aan deze dienst!




ROOSTERS
OPPASDIENST KINDERNEVENDIENST
1 oktober Judith Fanny
8 oktober Leontine Fanny
15 oktober Cora Heleen
22 oktober Sylvia Wendy
29 oktober Corrie Natalie
5 november Judith Fanny

ROOSTER DEURCOLLECTANTEN

1 oktober : tijdens de dienst
8 oktober: Marco
15 oktober: Pieter Jan
22 oktober: Joep
29 oktober: Pieter
5 november: tijdens de dienst.

De kinderen zullen de deurcollecte aan de uitgang weer gaan
verzorgen, behalve als er koffiedrinken is.

Willen jullie zelf ruilen bij verhindering?

Aanmelden of afzeggen kan bij de redactie van het kerkblad,
Anneke van Strien

BLOEMEN IN DE KERK

Deze zullen in oktober door Meta verzorgd worden en in november
hoopt Wendy dat te doen

KERKTAXI

1-10 Sylvia

8-10 Rien Voor info over de kerktaxi kunt u tot
15-10 Sjaak zaterdagavond bellen naar

22-10 Bram en Coby Sylvia Reijngoudt
29-10 Martijn en Joke  tel. 0167 573717 of 06 28755011
5-11 Sylvia



VAN DE ZWO-GROEP

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Gebed voor Noord-Afrika

Achtergrondinformatie.

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het
noorden van Afrika: afgelopen weekend de aardbeving in Marokko
en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libié.
In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige
teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten.
Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd.
De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

Gebed.

God,

U die met ons bent in het vele goede dat we ontvangen, U die ook
met ons bent in storm en duisternis, we komen bij U met onze
gevoelens van ontzetting, nu ramp op ramp zich aftekent in het
noorden van Afrika.

Wees in Libié, waar het water zoveel levens genomen heeft, zo
onvoorstelbaar veel verwoest heeft. Wees bij mensen in verbijstering
en verdriet, wees daar waar onzekerheid en chaos heersen.

Wees hij allen die hulp verlenen, dat zij volhouden, ook daar waar de
opgave bijna onmogelijk lijkt. Laat ons weten hoe U ieder mens ziet,
in leven en in dood.

Sterk ons als wereldwijde gemeenschap om er voor elkaar te zijn,
als dat nodig is. Help ons te geven en te ontvangen, te delen van
wat ons gegeven is. Dat in alle duisternis het licht van Uw liefde toch
zichtbaar is en bilijft.

Amen

De Zwo heeft inmiddels een gift van 500,00 euro voor noodhulp
overgemaaki.
de ZWO-groep
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

06-10-1939.Mevr. A Quak-Hoogenboom. F.M.Boogaardweg 68

4697GZ Sint Annaland
17-10-1952.Mevr. R.Wisse-Bonte.Langeweg 55.4675RK A.J.P.
20-10-1948.Dhr. M. van Strien. Lageweg 7.4675RH A.J.P.
25-10-1949.Dhr. A. Verboom. Stationsstraat 17. 4675CG St.Ph.
Wij wensen hen en alle andere jarigen van deze maand een goede
verjaardag en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2023

Op dit moment is de helft van de toezeggingen betaald. We
verwachten dus in de laatste 3 maanden van het jaar nog ongeveer
€ 14.000 te ontvangen. Heeft u uw toezegging nog niet (helemaal)
betaald, wilt u dit dan voor eind december doen? Alvast bedankt.

Collectebonnen
De bonnen in de kleuren groen en oranje zijn (bijna) op en zijn
inmiddels nabesteld.

Kerkklok

Via de gemeente Tholen is er opdracht gegeven de uurwerken van
de toren te repareren. Deze hebben na de storm in februari 2022
toch zoveel schade opgelopen, dat er wat drastischere maatregelen
nodig zijn. Wanneer e.e.a. gedaan zal worden, hebben we nog niet
gehoord.

Grote schoonmaak

Zaterdag 30 september hopen we de kerk een grote
schoonmaakbeurt te geven en bij voldoende mensen ook de tuin van
wat onderhoud te voorzien. Komt u ook helpen? Vele handen maken
licht werk. Het werk is heel gevarieerd van heel licht werk (stoffen)
tot wat zwaardere (mannen)klussen (Onder de roosters zuigen). U
kunt zich opgeven bij Heleen de Jager
penningmeester.gk.ajp@gmail.com of 06 41 16 37 95.

Aanvang 9.00 uur
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Diversen
In de hal is een nieuwe droogloopmat gelegd en het scherm in de
consistorie is inmiddels voorzien van een draaibare beugel.

Oliebollenactie

Ook dit jaar houden we een oliebollenactie, 8 oliebollen voor slechts
€6,-. Bestellen kan tot en met 25 oktober. Op zaterdag 4 november
tussen 11 en 12 uur kunt u de bestelling ophalen in de kerk of wordt
bezorgd. Verderop in het blad een bestelstrook

GELEGENHEIDSKOOR:

Het gelegenheidskoor gaat van start om te repeteren voor de
Kerstzangdienst, die gehouden zal worden op zaterdagavond 23
december.

We willen gaan beginnen met repeteren op maandagavond 23
oktober aanvang 19.30uur.

ledereen is van harte welkom om mee te komen zingen, en we gaan
er weer fijne repetitieavonden van maken op weg naar Kerst.

We hebben weer een selectie gemaakt van liederen die we al eens
uitgevoerd hebben, dus het zijn bekende en mooie Kerstliederen.
Kom met ons meedoen ook al heb je nooit echt in een koor
gezongen, je leert je stem zo te gebruiken, dat het met elkaar een
prachtig gezang wordt.

Graag tot 23 oktober bij de repetitie om 19.30uur in de kerk.

GETELDE COLLECTEN

Cash Bonnen Totaal

Onderhoud € 244,70 € 320,50 € 565,20
Kerk 237,05 202,00 439,05
Diaconie 154,40 212,00 366,40
Jeugdwerk

eigen kerk 21,90 33,00 54,90
Zomerzending 10,70 32,00 42,70
Voedselbank (H.A.) 74,70 42,00 116,70

Zending 88,75 32,00 120,75
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Klein gebaar,een grote
schat!

SCHOENEN

DOOSACTIE IRLL kinderen in nood.

5 november hopen we weer vele dozen te
kunnen inleveren. "Maak jij ook een kind
blij?” door een schoenendoos te vullen met
speelgoed, toiletartikelen en
schoolspulletjes.

Ook kun je spulletjes los inleveren bv.
schone knuffels, petjes enz. dez,eﬁnwpr'ggﬂoww
gebruikt om op te vullen.

ZO VUL 3E e et s
DE DOOS: o e iriment S curte

V' 4 scheiften

T/m zondag 5 november kun je--
de dozen en losse spullen mee-“==="  x wow-a

v stk zeep

brengen naar de kerk e
(Tip om niet te vergeten:
zet de doos bij uw liedboek klagri/3st

Actiefolders met informatie
liggen achterin de kerk of
op de Website:



https://schoenendoosactie.nl/
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KIJKJE BIJ HET KIND

Wat waren wij verrast met de
startzondag van afgelopen

17 September. Met een groep van iets
meer dan 20 kinderen is er hard
gewerkt om alle mensen in de kerk iets
te kunnen geven. Een flesje water met
daarop de afbeelding van twee
druppels die elkaar overlappen met
daarin twee handen, een grote en een
kleine.

De linker druppel stelt een druppel bloed voor die samenvloeit met
een druppel water. Het symbool van het offer en de doop. Zie je ook
die getrokken lijn? Er is met deze lijn een afbeelding gemaakt van
een vader en een
kinderhand. Deze lijn wordt
niet onderbroken en verbind
deze twee handen met
elkaar. Zo zijn wij ook
verbonden met God en de
mensen om ons heen en in
de kerk. De grote hand van
de Vader komt naar
beneden. De hand van het
kind reikt uit naar omhoog.
Zo wil men laten zien dat
God met ons in verbinding
staat.

T
Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder

We hopen van harte dat de
kinderen een gezellige
ochtend hebben gehad en
dat ze zich op hun plaats voelen in de kerk maar ook tijdens de
kindernevendienst. Het is altijd weer een klein ‘feest-momentje’ om
te zien dat de kinderen weer terug komen uit hun dienst. Samen met
de kinderen van de oppasdienst is de groep die terugkomt altijd weer
een stukje groter.

Daar waar wij het het nu net nog hebben over de start van het
kerkelijk jaar zijn wij ons al aan het verdiepen in de mogelijkheden
die er zijn om met jullie straks de adventperiode in te gaan.
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Misschien ben jij meer aan het uitkijken naar de herfstvakantie om te
bedenken wat je dan allemaal wilt gaan doen. Zo zijn we allemaal
druk bezig en gaan we mee op weg.

“Gaje mee, zeg niet nee, maar sta op en doe mee.

Zet je voetstappen in die van mij. Volg het spoor en ga door, of ga jij
liever voor.

Hup, kom op sluit je aan in de rij. Welke weg wil je gaan. En waar wil
je naar toe. Blijf niet zitten waar
je zit ook al voel je je moe.”

Hopelijk gaan jullie nog vaker
met ons mee naar de
kindernevendienst; “Ga je MEE !”

Omgekeerd vormen de twee
druppels samen een hartvorm.
Het symbool van liefde.
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Debora en Barak

Rechters 4

ZJHdnNmAYHEEE DD
HHA@m<<BHBHUODAONQDHA
HHunYPpPHEHEEHAHEHARS
HEHHE®ROHDP»AHMEZ A
UZwHH A mMHONH
2EQPIO0OgHDAn
HEOHR"RgREBHZE D
npomogRrHRYyEHdHEB
HYHANZZ2HMAZ A
WrPrHUOOOUHMWOWP
PROM@EEHODO®M®nA

Woordzoeker
De woorden kunnen ook schuin staan en achterstevoren.

Israélieten profetes soldaten deken
legerkamp Barak paniek dorst
strijdwagens Sisera vlucht tentpin
Debora veldtocht tent hamer
rechter leger Jaél dood

Er blijven 8 letters over, daarmee kun je een woord maken.
De letters staan gewoon op volgorde in de puzzel. Maak onderstaande zin af met dat woord:

o

God redt Israel met zijn
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) ekklesia

leiden

UITNODIGING

Met vreugde verwelkomt de Ekklesia Leiden haar nieuwe
pastor

dr. Owe Boersma

Owe treedt per 1 oktober 2023 in dienst van de Vereniging
Ekklesia Leiden.

Hij werkte voorheen in Kameroen, Egypte, Zwitserland en
Duitsland. De afgelopen jaren was hij als oecumene-referent
werkzaam bij 'Brot fiir die Welt' in Berlijn.

Op zondag 8 oktober a.s. doet Owe tijdens de zondagse
viering van de Ekklesia Leiden zijn intrede. Deze viering
begint om 12 uur in de Hooglandse kerk te Leiden.

Wij nodigen u van harte uit om bij deze feestelijke gebeurtenis
aanwezig te zijn.

Het bestuur van de Ekklesia Leiden

NB: Ook wie niet via deze mail persoonlijk is uitgenodigd,
is van harte welkom.
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Een gebed om vrede en rust
o #Gebed

Vredevorst,

Hoor me bidden:

Geef vrede tussen mensen.

Vuur en wapens doden zo veel leven.
Oorlog maakt zo veel stuk.

Geef vrede tussen mensen.

Geef vrede in mijn hoofd.

Oorlog in mijn hoofd woedt dag en nacht.
Onrust en onmacht doden verlangens en hoop.
Oorlog maakt zo veel stuk.

Geef vrede in mijn hoofd.

Geef vrede in mijn hart.

Ik voel de pijn van eenzaamheid.

Ik voel de steek van haat.

Ik voel me soms niet gezien.

Geef vrede in mijn hart.

Geef vrede in mijn ziel.

In de storm is er ook leegte.

In de stilte voelt het Kil.

Waar is dat vonkje van hoop?

Waar is de adem die mij aanvuurt?
Geef vrede in mijn ziel.

Geef dat ik vrede leef,

dat ik vrede geef.

Amen

(door ds. Peter Breure)


https://petrus.protestantsekerk.nl/series/gebed/
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Liefdevolle Alvader,

In de veelvoud van de dingen raakt ons pad bedolven
onder wat nog moet en had moeten worden gedaan.
Verstrikt in ons heen en weer van wegen en wikken,
verloren onder het vol overtuiging doorstappen,
zonder nog te zien waar de ware weg loopt.

Uw weg gaan is ons verlangen,
op uw spoor komen is onze hoop.
Kom tot ons wanneer wij zoeken in onszelf,
beroer ons innerlijk kompas
met de aantrekkingskracht van uw Geest.

Wij danken U voor de markeringen op ons pad,
dat wij die herkennen mogen,
elkaar vol vreugde erop wijzen,
om zo samen de weg te gaan
die oplicht in Christus.

Amen

- ds. Walter Meijles
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Bestellen oliebollen:

........................................................................

............................................

Bezorgen: ja / nee (€ 0,50 in AJP, € 1,- Sint Philipsland)

Inleveren kan tot en met 25 oktober op Langeweg 23E.
Ophalen 4 november tussen 11 en 12 uur.
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http://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/

BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Uw bestelling:
............ blauwe kaarten: € 0,50 per bon =€ 10 per kaart

............ groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart
............ oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum: Handtekening:



